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 Ngày 2 tháng 5 năm 1975, Chiến Hữu Đỗ Kiến Mười bị Tòa Án Nhân Dân 
Thành Ủy Mỹ Tho VC buộc hai tội: (1) Đã sát hại trên 3 ngàn cán bộ cách mạng; 
(2) Hãm hiếp trên 200 phụ nữ và đã bị kết án tử hình cùng 2 vị khác là Tổng Thống 
Nixon và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng không hiểu sao, VC lại cho thực 
hiện 3 hình nộm đề tên 3 vị, rồi đặt trên xe hơi, chạy quanh Thị Xã Mỹ Tho phát 
loa, đánh trống inh ỏi và phổ biến bản án vừa tuyên xử và sau cùng, chúng đốt ba 
hình nộm tại sân vận động Mỹ Tho trong lúc đã có sẵn đông đảo đồng bào do bọn 
chúng tập trung đến chứng kiến. 

 Sau đó, Chiến Hữu Đỗ Kiến Mười (ĐKM) được trả tự do sau 13 năm tù qua 
các trại Lào Kai, Hoàng Liên Sơn, Nam Hà, Z30C, Z30D thuộc Hàm Tân, Tỉnh 
Bình Tuy và định cư tại Union City (CA) cùng 3 con theo diện H.O. Tôi định cư 
tại Pennsylvania sau anh khoảng 3 tháng. Chúng tôi thường xuyên liên lạc điện 
thoại với nhau đôi ba lần hàng tuần hoặc hàng tháng. 

 Ngày 4-11-1996, khoảng 9 giờ 30 tối, anh gọi điện thoại báo tin anh Nhiễu 
vừa mất. Anh Nhiễu là bào huynh của ĐKM, nguyên là Chuẩn Tướng Đỗ Kiến 
Nhiễu, Đô Trưởng Sài Gòn hơn 8 năm. Ông là một vị Tướng hiền hòa thi hành 
chức vụ thật tế nhị, khéo léo được người dân Sài Gòn trước năm 1975 rất cảm 
mến. Vốn đã có ân tình cùng nhiều kỷ niệm đẹp lúc phục vụ dưới quyền ông ở Sài 
Gòn, lòng tôi thật sự nặng trĩu đau buồn và mất mát khi hay tin ông đã ra đi. 
Nhưng cũng từ hôm đó, tôi và ĐKM mất liên lạc nhau. Tình trạng này kéo dài một 
tuần, hai tuần, một tháng rồi hai tháng, một năm rồi hai năm, ba năm… cho dù đã 
tìm mọi cách liên lạc với anh.  

 Một buổi tối, cách đây 4 năm trong buổi tiệc mừng Xuân của Hội Thân Hữu 
Cựu CSQG/VNCH Miền Đông Hoa Kỳ tại Virginia, chiến hữu H (khóa 1 
BTV/HVCSQG) hỏi tôi: “Anh có nghe tin anh Đỗ Kiến Mười qua đời chưa?” Tôi 
nghĩ có thể chiến hữu H nhầm Đỗ Kiến Mười với Đỗ Kiến Nhiễu nên tôi hỏi lại: 
“Anh Đỗ Kiến Mười mất sau Tướng Đỗ Kiến Nhiễu lâu không?” Chiến Hữu H 



đáp: “Lâu, anh mất trong sự cô đơn buồn thảm.” Anh H tiếp lời: “Tin anh ĐKM 
chết là chắc chắn 100% vì bên vợ tôi có liên lạc với thân nhân của anh Mười, tối 
nay về check lại, tôi sẽ điện thoại cho anh hay ngày mất của anh ĐKM.” Như thế, 
tôi đã vĩnh viễn mất đi một người bạn rất thân và nổi tiếng “Sát Cộng”. Tôi điện 
thoại báo tin buồn đó cho CH Tổng Hội Trưởng Trần Quan An với sự dè dặt 
thường lệ, đồng thời xin phối kiểm dùm… Thời gian biệt tích 10 năm rồi, hy vọng 
CH Mười còn sống càng ngày càng mỏng manh hơn. 

Anh Đỗ Kiến Mười thân mến, 

 Trước đây khi còn liên lạc với nhau, anh từng kể cho tôi nghe chi tiết những 
công tác đặc biệt của anh, những thành tích diệt Cộng của anh. Hôm nay, xin phép 
anh cho tôi viết lại về những thành quả công tác đó. Tôi nghĩ mình có thể làm được 
việc này, nếu gặp trở ngại tôi sẽ nhờ em tôi, người phụ tá luôn luôn sát cánh bên 
anh trong những giây phút cực kỳ nguy hiểm nhất, sẽ giúp tôi bổ túc những sai sót. 

 Năm 1962, Đỗ Kiến Mười là Cán Bộ Điều Khiển thuộc Phủ Đặc Ủy Trung 
Ương Tình Báo, một CIA của VNCH (Central Intelligence Agency) đã thụ huấn 
khóa tình báo và phản tình báo do sĩ quan tình báo Việt Mỹ hướng dẫn. 

 Sau ngày 1 tháng 1 năm 1963, Đỗ Kiến Mười được biệt phái phục vụ Khối 
CSĐB thuộc Tổng Nha CSQG. Từ 1963-1968 ĐKM lần lượt đảm nhận những 
chức vụ: 

1- Trưởng Ban Công Tác thuộc Sở Điều Vụ Khối CSĐB. 
2-  Trưởng Lưới Tình Báo có bí số B024 (Sở Điều Vụ). 
3- Phó Sở Nội Chính kiêm Chủ Sự Bảo Vệ Yếu Nhân, kiêm Chủ Sự Kiểm Soát 

Di Trú Thông Hành. 

 Năm 1965, CH Đỗ Kiến Mười được chuyển hẳn qua Ngành CSQG với 
Ngạch Quận Trưởng Đồng Hóa. Thuộc quyền anh có nhiều Cảnh Sát thuộc các 
ngạch Biên Tập Viên, Thẩm Sát Viên, Phó Thẩm Sát Viên ngạch hay công nhật. 
May mắn cho anh là các viên chức đó phần đông là những cán bộ ưu tú, xuất sắc 
có nhiều kinh nghiệm như BTV Phan Ái Quấc, Phụ Tá cho anh là một sĩ quan có 
tinh thần chống Cộng cao độ. (Cấp bậc, chức vụ sau cùng của Quấc là Thiếu Tá, 
Trưởng F ĐB BCH/CSQG Tỉnh Phước Tuy.) 



  Năm 1965, cường độ khủng bố phá hoại của VC gia tăng cao độ. Để đối phó 
hữu hiệu tình hình đó, VN & HK thành lập “Ủy Ban Hỗn Hợp Việt Mỹ Chống 
Khủng Bố”. Văn phòng đặt tại Tổng Nha CSQG. Thời gian này, Trưởng Khối 
CSĐB là Trung Tá Lê Tấn Bửu (sau này là Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội VNCH, 
hiện sinh sống tại Virginia). ĐKM móc nối được một đầu mối làm nội tuyến là một 
cán bộ cộng sản ngụy thức với nghề chạy cyclo máy. Đầu mối này dưới quyền điều 
khiển trực tiếp của Nguyễn Lân, một tổ trưởng đặc công cực kỳ hung hãn và lợi hại 
thuộc Ban Đặc Công Quân Khu 4 VC chỉ huy. Tổ đặc công này đã từng thực hiện: 
Đánh phá Tòa Đại Sứ Mỹ bằng chất nổ gây thiệt mạng khá nhiều viên chức và 
nhân viên Mỹ / Đặt chất nổ một quán ăn tại Tỉnh Gia Định, gây thiệt mạng 8 thực 
khách và nhiều người khác bị thương / Đặt chất nổ phá hoại nhà hàng Mỹ Cảnh ở 
bến Bạch Đằng Sài Gòn gây thiệt mạng 12 thực khách và nhiều người khác bị 
thương. 

 Nhờ thành tích giết người trên mà Nguyễn Lân được Quân Khu 4 VC gắn 
huy chương tuyên dương anh hùng, tưởng thưởng $5.000 tiền mặt, một con gà, 
một chai rượu đế tại mật khu Củ Chi. Riêng Nguyễn Lân còn được tổ chức của 
chúng ban cho bí danh Chim Sắt với hàm ý xấc láo là không bao giờ bị bắn gãy. 
Cán Bộ Điều Khiển công tác này là Phó Thẩm Sát Viên Nguyễn Tấn Tươi, thường 
được gọi là Tư Tươi (đã qua đời tại Mỹ).  

  Biết được tin này, CH Đỗ Kiến Mười quyết định bắt sống Nguyễn Lân nên 
mối liên lạc khẩn cấp được đặt ra như sau: 

 1- Bình thường: đầu mối liên lạc với Tư Tươi (CBĐK) qua hệ thống liên lạc 
đã đặt trước. 

 2- Trường hợp khẩn cấp: muốn liên lạc với ĐKM cứ đến tiệm ăn “cảm tình” 
của ĐKM ở Gia Định gần nhà đầu mối và nhờ chủ nhà hàng gọi điện thoại cho 
ĐKM. ĐKM sẽ tiếp chuyện. Trường hợp ĐKM vắng mặt thì đầu mối cứ nhắn lại 
với người nghe điện thoại rằng: “Cô Thu Hương cần gặp ĐKM tại địa điểm cũ 
lúc…giờ… ngày…” (địa điểm cũ do những người hành sự thống nhất với nhau 
trước, ngày giờ gặp khẩn cấp do đầu mối ấn định). Một đêm đẹp trời, tên giao liên 
của Nguyễn Lân lái cyclo máy vào nhà đầu mối hẹn ngày, giờ và địa điểm tiếp 
xúc.  (mỗi lần Nguyễn Lân gặp đầu mối tại một địa điểm khác nhau, do Nguyễn 
Lân chọn lựa). Đầu mối gọi điện thoại khẩn cấp cho ĐKM và sau đó, ĐKM cùng 



Phan Ái Quấc, Tư Tươi đi gặp đầu mối. Kế hoạch vén màn được Trưởng Khối 
CSĐB tán thành. Việc gặp gỡ đầu mối và Nguyễn Lân ấn định vào 12 giờ trưa 
ngày hôm sau tại một quán cơm bình dân ở ngôi chợ hẻo lánh gần Xóm Cây Quéo, 
Gia Định. 

 - 11:40: 2 nữ CSĐB trang bị súng lục hiệu Smith & Wesson và còng tay 
được dấu trong túi xách, mặc đồ bà ba bình dị, đi chung một chiếc xe gắn máy ghé 
vào quán cơm gọi thức ăn. 

 - 11:45: Tư Tươi đầu đội nón cối, mặc đồ kaki xanh rách rưới lái chiếc cyclo 
máy chở một nữ CSĐB dừng lại tại trước tiệm thuốc bắc đối diện quán cơm với 
ngụy thức chở khách đi xem mạch hốt thuốc. Cả hai đều mang vũ khí cá nhân. 

 - 11:50: 2 CSĐB dùng xe gắn máy chở ĐKM và Phan Ái Quấc. Mọi người 
đều trang bị vũ khí cá nhân. Toán hành sự dừng lại trước xe bán nước mía. Vị trí 
này rất tốt vì vừa giải khát, vừa quan sát được mọi tình huống xảy ra ở quán cơm 
bình dân. 

 - 12:00: đầu mối lái cyclo máy đến quán cơm và gọi cơm ra ăn. 

 - 12:10: Nguyễn Lân đi xe gắn máy đến, vào quán và ngồi cùng bàn với đầu 
mối. Đầu mối vuốt tóc từ trước ra sau 2 lần, đó là ám hiệu phát ra, lập tức 2 nữ 
CSĐB ập đến ra tay thần tốc vô hiệu hóa tên Nguyễn Lân ngay trong giây đầu tiên 
khiến hắn không kịp nhận ra được hiện cảnh của mình, khi hoàn hồn thì hai tay hắn 
đã bị còng và đầu mối cũng bị còng (để bảo mật). Tư Tươi vẫy tay gọi ĐKM và 
Phan Ái Quắc tới. Toán hành sự áp tải Nguyễn Lân và đầu mối về cơ quan, mở 
còng và ngăn cách 2 người. Sau đó, đầu mối lái cyclo máy của mình về nhà. ĐKM 
báo cáo với Trưởng Khối CSĐB và xin được giữ can phạm để thẩm vấn và khai 
thác thêm hầu bắt hết đồng bọn.   

 Sau hơn 4 giờ bị thẩm vấn, Nguyễn Lân đã chịu khuất phục, đồng ý dẫn đi 
bắt các cán bộ thuộc tổ đặc công của y trong cuộc hành quân qua đêm của CSĐB 
từ sẩm tối đến sáng hôm sau và đã tóm cổ tên cán bộ giao liên, 6 cán bộ đặc công 
cùng tịch thu nhiều vũ khí, chất nổ. Nửa tháng sau, Trung Tá Trưởng Khối ĐB Lê 
Tấn Bửu đã tưởng thưởng cho toàn nhóm công tác số tiền $370,000. Ông nói đây 
là số tiền của UBHH Việt Mỹ tưởng thưởng cho công tác phá vỡ tổ đặc công 
Nguyễn Lân, rồi ông nói tiếp: “Tôi hãnh diện vì các anh đã làm cho ngành CSĐB 



nở mặt với cấp trên và UBHH Việt Mỹ chống khủng bố, đồng thời cứu được nhiều 
người vô tội có thể bị bàn tay sắt máu của “CHIM SẮT” sát hại.” 

  Với số tiền thưởng nói trên, ĐKM quyết định thưởng cho đầu mối $100.000. 
Số còn lại chia cho các anh chị em có công trong nhóm. 

PHÁ VỠ TỔ ĐẶC CÔNG LẦN THỨ NHÌ NĂM 1968: 

 Nguyễn Văn Ngãi, sĩ quan đặc công CS được gài vào làm tài xế cho MACV, 
Bộ Tư Lệnh Viện Trợ Quân Sự Mỹ tại VN, có bản doanh tại Tân Sơn Nhất. 
Nguyễn Văn Ngãi thuộc đội Quyết Tử, dưới quyền điều động của Cục Đặc Công 
Hà Nội. Hắn đã bí mật đưa được vũ khí và chất nổ vào bản doanh MACV. Đội 
Quyết Tử chờ ngày N hợp đồng đánh phá bản doanh MACV bằng một cuộc pháo 
kích dữ dội từ bên ngoài và xung kích hung hãn từ bên trong. ĐKM nắm được ý đồ 
này qua tin tức của một tình báo viên (cũng là một cán bộ đặc công CS). ĐKM chỉ 
thị thuộc viên âm thầm bám trụ, theo dõi sát nút mọi diễn biến. Một cuộc họp được 
sắp xếp và ngụy thức rất cẩn trọng để tránh bị khám phá, phát hiện gồm PAQ, và 
Phó Thẩm Sát Viên Nguyễn Trí Cẩn, CBĐK công tác này (đã qua đời).  

 Tình Báo Viên và ĐKM đã bàn thảo chi tiết cùng đặt kế hoạch vén màn. Kế 
hoạch trình lên Trung Tá Nguyễn Mâu, Trưởng Khối CSĐB. Trưởng Khối đích 
thân điều động toàn vụ với sự trợ giúp của toán hành sự. Kết quả, toán hành sự do 
ĐKM chỉ huy đã tóm cổ tên sĩ quan đặc công tài xế của MACV tên Nguyễn Văn 
Ngãi. Qua kết quả khai thác cộng với các tin tức tình báo do TBV cung cấp, toán 
hành sự ĐKM đã bắt được 16 cảm tử quân cộng sản thuộc Đội Quyết Tử của Cục 
Đặc Công Hà Nội, tịch thu nhiều vũ khí tấn công và hợp chất C4 (loại chất nổ cực 
mạnh do Nga chế tạo). Nghe tin này, các Sĩ Quan An Ninh người Mỹ ở MACV 
rúng động. Riêng đối với Đại Tướng Abrahams, nguyên Tư Lệnh Phái Bộ Viện 
Trợ Quân Sự Hoa Kỳ, xem thành tích này có thể mãi mãi là kỷ niệm khó quên 
trong cuộc đời của ông. 

 Năm 1967, ĐKM thụ huấn khóa tu nghiệp cao cấp tại Học Viện Cảnh Sát 
Quốc Tế (International Police Academy) tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.  

 Cuối năm 1968, ĐKM được Đại Tá Trần Văn Hai, Tổng Giám Đốc CSQG 
(sau là Chuẩn Tướng, đã anh hùng tuẫn tiết ngày 30/4/1975), bổ nhiệm giữ chức 
Trưởng Ty CSQG Tỉnh Định Tường. Thời gian này VC hoạt động rất mạnh. Thị 



Xã Mỹ Tho thường bị VC pháo kích, Ty CSQG Định Tường có lần bị VC tấn 
công, một số quán ăn trong Thị Xã đã từng bị đặt chất nổ, truyền đơn bươm bướm 
bị rải hàng đêm, quốc lộ 4 trục giao thông huyết mạch giữa Sài Gòn và các tỉnh 
Miền Tây thường xuyên bị phá hoại. Một số cầu trong phạm vi tỉnh Định Tường bị 
đánh sập. Vật giá tại Thủ Đô luôn gia tăng vì nguồn tiếp tế nhu yếu phẩm từ các 
tỉnh về Thủ Đô Sài Gòn bị gián đoạn. 

  Trước tình thế VC tung hoành quấy nhiễu lãnh thổ trách nhiệm của mình, 
người nổi danh Sát Cộng ĐKM cảm thấy tự ái bị xúc phạm mạnh nên cấp tốc 
duyệt xét, tái phối trí lực lượng và ra nghiêm lệnh: “Toàn thể nhân viên CSQG 
Tỉnh Định Tường kể cả ĐKM phải dành hết thời giờ, dồn hết mọi nỗ lực vào công 
tác tìm và diệt cộng sản”. Trưởng F Đặc Biệt Định Tường Nguyễn Văn Huề, (cấp 
bậc sau cùng là Trung Tá), một sĩ quan xuất sắc giàu kinh nghiệm (nay đã qua đời 
sau khi ra tù) là cánh tay mặt của ĐKM trong công tác này. Các lãnh vực khác như 
Tư Pháp, Lưu Thông, Hành Chánh… do Phó Trưởng Ty Trương Đình Thành đảm 
trách (hiện định cư tại Úc). ĐKM gián tiếp gia tăng nhân số CSĐB bằng cách ra 
lệnh hành động, tất cả CSSP, Giang Cảnh, Tư Pháp, Lưu Thông, CSDC … đều 
phải thi hành thêm một số nhiệm vụ của CSĐB như tổ chức các lưới Tình Báo 
Nhân Dân, xây dựng Cảm Tình Viên, Cộng Tác Viên. Riêng CSĐB thì một CSĐB 
phải là một Cán Bộ Điều Khiển, phải sưu tầm đầu mối, phải kết nạp MBV, TBV, 
phải tiếp xúc với thân nhân cán bộ cộng sản để từ từ tiến sát đến xây dựng cán bộ 
cộng sản làm nội tuyến.  

 Kết quả: không đầy 9 tháng sau, tình hình an ninh Tỉnh Định Tường tiến 
triển rất khả quan: 

- Dựa vào tin tức do Cảnh Sát Định Tường cung cấp, Sư Đoàn 7 đã hành quân 
vào Giáp Nước, cách Thị Xã Mỹ Tho chưa đầy 1 km đường chim bay, tịch 
thu 4 khẩu trọng pháo và trưng bày tại vườn hoa Lạc Hồng cho dân chúng 
xem. 

- Cảnh Sát Định Tường bắt giữ: một tổ cộng sản nằm vùng ở Xóm Dầu bên 
bờ kia sông Bảo Định; một tổ đặc công ở vùng ven Thị Xã Mỹ Tho; nhiều 
học sinh rải truyền đơn; vô số cán bộ giao liên, kinh tài, an ninh VC bị bắt 
hoặc bị giết; tịch thu hàng trăm vũ khí, đạn dược đủ loại. 



 Nhờ vậy, tình hình an ninh Tỉnh Định Tường trở nên khả quan tốt đẹp. Trên 
đà đó và với thời gian kế tiếp, công tác vô hiệu hóa hạ tầng cơ sở cộng sản cũng 
như kế hoạch bình định phát triển nông thôn đã thành công vẻ vang. Năm 1971, 
1972 Tỉnh Định Tường được Trung Ương xếp hạng nhất trên toàn quốc trong công 
tác xây dựng, bình định và phát triển nông thôn. Khoảng đầu năm 1973, trong đợt 
thăng cấp đầu tiên sau ngày CSQG cải tổ mang cấp bậc như quân đội, ĐKM được 
vinh thăng Trung Tá cùng với 2 vị Chỉ huy CSQG Quận 2 và Quận 11 Sài Gòn. 
Đại Tướng Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm đã đích thân đến chủ tọa và gắn lon cho 
3 vị Trung Tá tân thăng tại sân cờ BTL/CSQG.  Đầu năm 1974, BCH/CSQG Tỉnh 
Định Tường được BTL/CSQG xếp hạng nhất trên toàn quốc trong công tác vô hiệu 
hóa hạ tầng cở sở cộng sản và bao vây kinh tế địch. Buổi lễ được tổ chức tại 
BTL/CSQG, có Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đến chủ tọa và trao giải thưởng 
tiền mặt 800.000$ cho ĐKM; (CSQG Quận 2 Sài Gòn cũng được xếp hạng nhất 
trong dịp này nhờ công tác bài trừ cướp giựt, tệ đoan xã hội.) 

 Ghi chú của BLS: Qua nhà văn Mai Nguyễn, tác giả đã liên lạc lại với ĐKM sau 
nhiều năm bặt tin tức. Thành qủa công tác của ĐKM được tác giả kể tiếp qua công 
tác dưới đây:  

CÙNG VỚI TỈNH TRƯỞNG ĐỊNH TƯỜNG ĐẠI TÁ LÊ MINH ĐẢO TAY 
KHÔNG ĐI VÀO MẬT KHU CÁI NỨA (1971): 

 Trung sĩ CSĐB Nguyễn Văn Tốt tự Mười Tốt, Trưởng Ban CSĐB Chi 
CSQG Quận Cái Bè, Tỉnh Định Tường, móc nối được Mười Tân, một cán bộ CS, 
qua trung gian người anh ruột tên Nguyễn Văn Tánh. Mười Tân có 12 tuổi đảng và 
là Thiếu Tá, Tỉnh Đội Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Tỉnh Đội Mỹ Tho (Định 
Tường). 

 Xã Hậu Thành cách QL 4 về hướng Bắc khoảng 4 km. Mật Khu Cái Nứa 
cách xã này không quá 3 km. Nhờ sự sắp xếp của Hai Tánh, cuộc tiếp xúc mật giữa 
Mười Tốt và Mười Tân diễn ra tại nhà Hai Tánh vào giữa đêm khuya. Chỉ có 2 
người bàn luận, các người bảo vệ Mười Tân lo việc canh gác đằng xa bên ngoài. 
Trong khi gặp gỡ Mười Tốt, Mười Tân tỏ ý muốn ra chiêu hồi với Quốc Gia.  

 Vì đã được huấn luyện về nghiệp vụ nên Mười Tốt đã trổ tài chiêu dụ Mười 
Tân: Hãy tiếp tục ở lại trong Tỉnh Đội VC và làm nội tuyến cho Cảnh Sát rồi sẽ 



được trả lương nồng hậu và được bù đắp công lao; Hai Tánh, anh ruột của Mười 
Tân sẽ được Quốc Gia tận tình giúp đỡ trong sinh hoạt đời sống. 

 Mười Tân tâm sự là sắp bị hạ tầng công tác, bị thi hành kỷ luật, bị thuyên 
chuyển ra khỏi vùng hoạt động vì lý do đã có vợ con chính thức mà con dan díu bất 
chính với nữ thuộc viên của mình, một nữ thư ký xinh đẹp còn vị thành niên, tên 
Lê Thị Hoa. Thêm một rắc rối khác, là Thị Hoa lại là vị hôn thê của một sĩ quan 
cộng sản thuộc quyền Mười Tân. Mười Tân và Thị Hoa đã lén lút giao du và y thị 
đã mang thai 4 tháng. Vì phải vung ra nhiều tiền để chiếm được người đẹp nên 
Mười Tân đã thâm lạm quỹ của tỉnh đội một số tiền qúa lớn nên vô phương xoay 
trở. Sau cùng, Mười Tân kết luận: Mười Tân phải ra chiêu hồi. Đó là phương cách 
duy nhứt tự cứu mình và duy trì mối tình với Thị Hoa, người mà Mười Tân thực sự 
say mê đắm đuối về nhan sắc và đang mang trong người đứa con của mình. Mười 
Tân thành thật hứa hẹn, sẽ dẫn lính Quốc Gia đi khui 2 hầm súng gồm đủ loại mìn, 
lựu đạn, chất nổ, súng cá nhân, tiểu liên, trung liên; đồng thời mang nộp cho Quốc 
Gia tất cả tài liệu của tỉnh đội VC, hướng dẫn Cảnh Sát đi bắt cán bộ VC nằm 
vùng, móc nối cán bộ VC ra chiêu hồi.  

  Điều kiện chiêu hồi đã được Mười Tân đưa ra là, muốn gặp cùng lúc Đại Tá 
Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo và Trưởng Ty CSQG Tỉnh, Đỗ Kiến Mười. Trong cuộc 
gặp gỡ này, Mười Tân sẽ đặt điều kiện và bàn kế hoạch với 2 vị trên. Địa điểm gặp 
là tại mật khu do Mười Tân ấn định. 

 Sau khi nghe Mười Tốt trình bày sự việc sau chuyến gặp Mười Tân trở về, 
Đỗ Kiến Mười hỏi Mười Tốt: “Anh nghĩ hắn có thể trở quẻ bất giữ chúng tôi để 
lập công chuộc tội không?” 

 Mười Tốt trả lời với lập luận: “Hắn đang say mê cô vợ bé đang mang thai 
với hắn. Hắn chỉ còn một người anh ruột duy nhất. Hắn đang sợ vị hôn phu của cô 
vợ bé giết hắn để trả thù. Hắn đang sợ cấp trên của hắn trừng phạt về tội thâm lạm 
tiền bạc và ái tình bất chính. Hắn nghĩ rằng Cộng Sản sẽ thua Quốc Gia.” 

 Đỗ Kiến Mười bảo Mười Tốt cùng đi với mình đến Tòa Hành Chánh Tỉnh 
để chờ ông vào trình Tỉnh Trưởng. Sau khi trình bày với Đại Tá Tỉnh Trưởng Lê 
Minh Đảo, ĐKM đề nghị Tỉnh Trưởng đi với mình vào mật khu gặp Mười Tân. 
Tỉnh Trưởng kinh ngạc hỏi: “Toi” tin cộng sản sao? “Toi” không sợ tụi nó bắt giữ 
chúng ta ư? “Toi” không sợ chết…?” ĐKM trình bày lập luận của Mười Tốt rồi 



tiếp trình Đại Tá Tỉnh Trưởng: “Theo kinh nghiệm dân gian, có vào hang cọp mới 
bắt được cọp, hoặc theo kinh nghiệm chơi xì phé trước khi theo một cây bài cần 
cân nhắc kỹ giữa Rísk (nguy hiểm, rủi ro, thua lỗ) và Reward (sự đền bù, tiền 
thưởng, tiền lời).” 

 - “Cái Risk này quá lớn, có thể Đại Tá và tôi bị bắt, bị giết. Đem sinh mạng 
một Tỉnh Trưởng và Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Tỉnh ra đánh cuộc thật là táo bạo, 
liều lĩnh và đùa với tử thần”, Đại Tá Lê Minh Đảo nói. 

 - “Nhưng cái Reward cũng không nhỏ: 2 hầm vũ khí, nhiều tài liệu cùng vô 
số tin tức quý báu sẽ giúp chúng ta làm suy yếu, giảm thiểu cường độ sát hại của 
địch đối với Quân Lực VNCH, CSQG, Cán Bộ, Công Chức các Ngành trong 
Chính Phủ VNCH và thường dân vô tội”, ĐKM trả lời. 

 Sau cùng, ĐKM trình Đại Tá Tỉnh Trưởng: “Tôi có một niềm tin tuyệt đối 
vào số mạng. Sống, chết là do Trời định. Mỗi người một số mạng, chết sống là do 
số mạng…. Năm nay, ĐKM mới 35 tuổi. Mười tin là không chết yểu đâu. VC 
không thể giết ĐKM được.” 

 Đại Tá Lê Minh Đảo cười nói: “Có lẽ “moi” nên tin “toa””. 

 Lúc đó, ĐKM mới nói: “Mười Tốt đang ngồi dưới xe chờ lệnh Đại Tá”. Đại 
Tá LMĐ nói: “Moi” sẽ gọi Cao Tấn Hạp (Quận Trưởng Cái Bè) về ngay. “Toi” và 
Mười Tốt có thể đi ăn hay đi đâu thì tùy ý. Khi nào Hạp lên tới, “moi” sẽ gọi “toi” 
và Mười Tốt đến để bàn thảo”.  

 Một đêm rất hồi hộp trong đời ĐKM, sau khi dùng cơm tối xong, ĐKM quỳ 
dưới chân nhan của Đức Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria xin hai Ngài ban bình 
an cho mọi người, và sau đó ôm hôn đứa con gái đầu lòng mới một tuổi, rồi âu 
yếm xoa vai vợ và nói: “Anh đi công tác ở Cái Bè với Đại Tá Tỉnh Trưởng, có lẽ 
chiều mai mới về.” 

  Theo kế hoạch, ĐKM lên xe Đại Tá LMĐ chạy vào một đồn địa phương 
quân trú đóng trên quốc lộ 4. Quận Trưởng Cao Tấn Hạp và Ban Tham Mưu của 
ông có mặt tại đồn. Mười Tốt cùng một thuộc viên CSĐB chờ sẵn với hai chiếc xe 
gắn máy Honda, mỗi xe chở một người. Cả 4 người mặc thường phục, không vũ 
khí, từ quốc lộ 4 vào mật khu phải qua một số đồn địa phương quân và nghĩa quân. 
Quận Trưởng Cao Tấn Hạp đã ra lệnh cho các đồn bót xung quanh dành mọi dễ 



dàng cho 2 xe gắn máy ra vào thong thả trong suốt đêm. Trong lúc đó, phía Mười 
Tân cũng ra lệnh cho nhân viên, đơn vị trực thuộc để 2 xe gắn máy tự do vô ra vì 
họ là khách của Mười Tân. Toán 4 người qua chợ Hậu Thành khoảng 2 km gặp 
một xóm nhà lá nhỏ gồm 5, 6 ngôi nhà nằm rải rác cạnh hương lộ. Cả toán vào 
ngôi nhà cuối cùng theo như ấn định trước của Mười Tân. Mười Tân đã đến 5 phút 
sau đó và yêu cầu mọi người trong nhà kể cả Mười Tốt cùng thuộc viên ra vườn 
ngoài xa để Mười Tân tiếp chuyện riêng với khách, trong lúc các bảo vệ của Mười 
Tân cũng được chỉ thị canh gác từ xa. 

 Điều kiện chiêu hồi được Mười Tân đưa ra: Cho đương sự 1 triệu đồng và 
một căn nhà ở thị xã Mỹ Tho, có công ăn việc làm và cho người bảo vệ an ninh 
cho đến khi tình thế lắng dịu. 

 Đại Tá LMĐ gật đầu chấp thuận ngay, đồng thời yêu cầu Mười Tân chỉ trên 
bản đồ quân sự mà ĐT Đảo đã mang theo về nơi cất dấu vũ khí. Kế hoạch ra chiêu 
hồi của Mười Tân đã được bàn luận tại chỗ sau đó. 

  Theo kế hoạch, hai ngày sau, lúc 11 giờ đêm Mười Tân cùng 6 tên bảo vệ vũ 
trang và một cán bộ truyền tin với máy truyền tin quân sự đi trên một chiếc ghe 
không mui, di chuyển trên con sông nhỏ đến chỗ có lính Quốc Gia phục kích sẵn 
(điểm đã được sắp xếp). Khi nghe lính Quốc gia kêu gọi đầu hàng, thì Mười Tân sẽ 
ra lịnh cho đàn em buông súng. 

 Đại Tá Lê Minh Đảo và ĐKM đi gặp Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư 
Lệnh SĐ 7, để báo cáo nội vụ và xin yểm trợ vì kế hoạch vào mật khu đã được ĐT 
Đảo mật trình trước với TT Nguyễn Khoa Nam. 

 Tối hôm đó, một Đại Đội Địa Phương Quân phục kích tại địa điểm hẹn. Đại 
Đội Trưởng, các Trung Đội Trưởng đã được ĐT Đảo trình bày tỉ mỉ kế hoạch. 
Thiếu Tướng Nam, ĐT Đảo, Trung Tá Hạp, ĐKM ngồi ở Chi Khu Cái Bè theo dõi 
diễn biến. 

 - 11:30: Đại Đội Trưởng (phục kích) báo cáo: nhiệm vụ hoàn thành. TT 
Nam cho trực thăng “bốc” Mười Tân. Khi gặp Mười Tân, lệnh đầu tiên của TT 
Nam là yêu cầu Mười Tân mở cặp da đang mang, trong đó đầy ắp tài liệu viết tay 
đưa cho TT Nam và TT Nam đã giao cặp tài liệu cho Sĩ Quan Tùy Viên cất giữ. 
Thấy ĐKM không được vui, Tướng Nam nói: “Mười, “toa” yên trí”. Những tài 



liệu nào có ích lợi cho Cảnh Sát, “moi” sẽ giao lại cho “toi”.  ĐKM nói: “Cám ơn 
Thiếu Tướng”. 

 Mười Tân hướng dẫn 1 Tiểu Đoàn đi khui hầm vũ khí với sự yểm trợ của 
trực thăng võ trang. Tại địa điểm, VC chống cự yếu ớt, một số cán binh VC bị giết, 
số khác “chém vè”. Kết quả, ta thu được vô số vũ khí đủ loại, đạn dược, mìn, chất 
nổ như Mười Tân đã hứa. 

  Như đã hứa, Mười Tân cùng vợ bé là Lê Thị Hoa và 7 cán binh thuộc quyền 
được hưởng qui chế hồi chánh. Riêng Mười Tân và vợ được tạm trú trong Ty 
CSQG trong thời gian chờ đợi Tòa Hành Chánh Tỉnh cấp nhà. 

 ĐKM và Mười Tốt tiếp tục làm việc với Mười Tân và được y cho biết: Tư 
Chiến tên là Huỳnh Văn Chiến, sinh năm 1926 tại Cái Bè, Đại Úy Quân Báo Tỉnh 
Đội Mỹ Tho, 15 tuổi đảng, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực tình báo, hiện 
đang bất mãn trầm trọng với cấp trên của hắn và vợ hắn đang lâm vào cảnh vô 
cùng khó khăn về tài chánh.  

 Theo kế hoạch sắp xếp, Mười Tân viết thư cho Tư Chiến kêu gọi hắn ra 
chiêu hồi và cam kết rằng sẽ được trọng dụng và tưởng thưởng. Mười Tốt bí mật 
gặp vợ Tư Chiến ở vùng ven xã Hậu Thành quận Cái Bè và nhờ y thị trao thư của 
Mười Tân cho chồng. 

 Kết quả, Tư Chiến đã ra chiêu hồi và mang theo khẩu K54 cùng nhiều tài 
liệu và được hưởng quy chế hồi chánh, đồng thời ĐKM xin Tỉnh Trưởng một số 
tiền để giúp đỡ vợ con hắn đang khó khăn, túng thiếu… Tư Chiến vui mừng và 
chân thành cộng tác với Cảnh Sát Định Tường và đã khai báo nhiều cơ sở hợp 
pháp mà hắn và các cán bộ thuộc hạ đã cấy dọc theo quốc lộ 4 mà chúng thường 
gọi số cơ sở này là trinh sát đường dài, có nhiệm vụ báo cáo mọi hoạt động của 
Cảnh Sát hay lính Quốc Gia bằng cách làm các dấu hiệu như phơi quần áo, cầm 
nhang đốt, đốt đèn, pha đèn pin… để báo cho VC biết có phục kích, hành 
quân,v.v… Ngoài ra, số cơ sở này còn có nhiệm vụ giúp đỡ, chứa chấp, tiếp tế, che 
dấu các cán bộ VC trên đường đi công tác. 

 Dựa vào tin tức do Tư Chiến cung cấp, CSĐB Định Tường đã bắt giữ trên 
50 cơ sở VC nằm vùng đã được chúng xây dựng dọc theo quốc lộ 4 từ Trung 
Lương xuống Bắc Mỹ Thuận, nhất là trong phạm vi quận Sầm Giang, Cai Lậy, Cái 



Bè. Đặc biệt, Tư Chiến đã giúp Cảnh Sát Tỉnh Định Tường bắt giữ 1 cán bộ hợp 
pháp quan trọng đang ngụ tại quận lỵ Cái Bè sau khi Tư Chiến yêu cầu ĐKM đọc 
kỹ báo cáo của D307. D307 là tên Diệp Tư Khấu, Hiệu Trưởng Trường Trung Học 
Tư Thục Cài Bè, gởi cho D30 (Tư Chiến) báo cáo gồm 10 trang viết tay nêu rõ tình 
hình quân sự  tại Cái Bè; danh sách cấp bậc, chức vụ của các sĩ quan Chi Khu Cái 
Bè;  nơi cư trú của các Sĩ Quan cùng thân nhân của họ, thói quen, sở thích, phương 
tiện di chuyển;  mô tả hệ thống phòng thủ của Chi Khu, Chi CSQG Cái Bè cùng 
quân số và các loại vũ khí; tình hình Cảnh Sát, Công Chức, Học Sinh và dân chúng 
trong quận lỵ Cái Bè. Báo cáo trên đã được ĐKM copy và giao cho Mười Tốt với 
chỉ thị tìm cách so đọ chữ viết của D307 và chữ viết của Hiệu Trưởng Diệp Tư 
Khấu. 

 Sau khi được Mười Tốt xác nhận chữ viết của Hiệu trưởng Diệp Tư Khấu và 
chữ viết trong báo cáo của D307 là chữ viết của một người, ĐKM báo trình Tỉnh 
Trưởng xin bắt giữ Hiệu Trưởng Khấu. Trong khi điều tra về HT Khấu, Cảnh Sát 
Định Tường đã ghi nhận HT Khấu có một người cháu ruột là Sĩ Quan QL/VNCH 
đang đảm nhận một chức vụ quan trọng ở Sài Gòn. 

 Theo yêu cầu của ĐKM, ĐT Tỉnh Trưởng chấp thuận và yêu cầu Quận 
Trưởng Cái Bè yểm trợ, đồng thời Tỉnh Trưởng liên lạc xin Thiếu Tướng Nam cấp 
một chiếc trực thăng chở ĐKM xuống Cái Bè. Tại Cái Bè, ĐKM, Trưởng Chi 
CSQG, Mười Tốt đến gặp QT Hạp để thông báo lệnh bắt giữ HT Khấu và trình bày 
với QT Hạp là muốn việc bắt giữ HT Khấu xảy ra trong vòng êm thắm, bí mật để 
bảo mật công tác cũng như tránh sự tẩu thoát của đồng bọn. QT Hạp cười và tiết 
lộ: “Diệp Tư Khấu ban đêm thường vào đánh tứ sắc với bà xã tôi. Đêm nay, tôi sẽ 
cho người mời ông ta đến như thường lệ, chắc không ai nghi ngờ gì cả.” 

 Trong cuộc điều tra, sau khi bị bắt giữ, HT Khấu mới đầu phủ nhận nhưng 
sau đã phải nhìn nhận tội trạng vì những chứng cớ do Cảnh Sát đưa ra. Để lôi kéo 
sự hợp tác của HT Khấu, ĐKM đã nói với Khấu rằng, ông có một người cháu là 
SQ Quân Lực VNCH. Nếu ông chịu hợp tác, chúng tôi cho phép ông viết thư cho 
cháu ông đứng ra bảo lãnh. Chúng tôi sẽ trình Tỉnh Trưởng và Ủy Ban An Ninh 
Tỉnh nới tay cho ông. Nhờ lời khai của HT Khấu, Cảnh Sát Định Tường đã bắt giữ 
6 học sinh hoạt động cho VC, thường rải truyền đơn bươm bướm trong quận, tuyên 
truyền cho VC và chỉ trích Chính Phủ VNCH và cơ quan chính quyền địa phương, 
đồng thời bắt tên cán bộ hợp pháp là giao liên giữa D30 và D307. 



  Tư Chiến còn giúp CSQG Định Tường bắt giữ tên Nguyễn Văn Út tự Út Lé, 
Trưởng Đội Tấn Công Binh Vận, bí số B115, thuộc Ban Binh Vận Quân Khu 8 
VC, tại Xã Hậu Thành trong lúc tên này lén lút về thăm nhà. Nhiệm vụ của tên Út 
là móc nối các binh sĩ thuộc SĐ7 đào ngũ hoặc làm nội tuyến cho VC. 

  Sau khi bắt Út Lé, ĐKM đã báo trình Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo và Thiếu 
Tướng Nam. TT Nam đã cử 1 Sĩ Quan ANQĐ phối hợp với CSĐB thẩm vấn tên 
Út Lé. Kết quả, ANQĐ đã bắt giữ 3 hạ sĩ quan làm nội tuyến cho Đội B115. CSĐB 
cũng bắt tên giao liên của B115.  

 Ngoài ra, sau khi Mười Tân chiêu hồi, TT Nam gọi cho ĐKM cho biết 
CSDC Cai Lậy đã phục kích bắn chết Bí Thư Huyện Ủy Cai Lậy và 3 tên bảo vệ 
và hỏi ĐKM có biết được sự việc không? ĐKM đáp, CSDC đã phối hợp với CSĐB 
phục kích trên đường giao liên và bắn chết 4 VC, tịch thu 1 B40, 3 AK, 1 K54 
nhưng không biết lý lịch của chúng. TT Nam giải thích, 1 Bí Thư Huyện Ủy và 3 
tên bảo vệ bị bắn chết là chính xác vì đồng bọn của chúng còn sống sót đã báo cáo 
lên cấp trên của chúng qua hệ thống truyền tin, và SĐ 7 đã mã dịch được nhờ vào 
tài liệu của Mười Tân. 

 Phối Tri Viên HK đánh giá cao Tư Chiến hơn Mười Tân. Tư Chiến là con 
cáo già trong ngành tình báo, có kinh nghiệm móc nối và trên thực tế đã móc nối 
được nhiều người cộng tác với VC. PTV xin ĐKM cho tiếp xúc, ĐKM đồng ý và 
xin PTV ngược lại cung cấp cho CSĐB những tin tức có ích lợi cho CSQG, đồng 
thời cũng xin PTV giúp đỡ về mặt tiền bạc cho gia đình Tư Chiến. 

 Riêng Mười Tân và vợ bé Lê Thị Hoa được ĐKM thỏa mãn mọi nhu cầu 
trong cuộc sống hàng ngày.  Mỗi ngày, Mười Tân được 1 xe gắn máy của nhân 
viên CSĐB chở, có sự yểm trợ của 2 nhân viên CSĐB khác cũng đi xe gắn máy, 
chạy vòng quanh Thị Xã, bến đò, bến bắc, bến xe và trên quốc lộ 4 để phát hiện 
cán bộ VC lén lút xuất nhập Thị Xã. Với phương thức này, CSQG Định Tường đã 
phát hiện và bắt giữ một cán bộ cao cấp của VC tên Lê Thị Hường, Bí Thư Thành 
Ủy Mỹ Tho do Mười Tân nhận diện sau khi y thị đi tham dự họp ở Bến Tre về, đi 
ngang qua Thị Xã Mỹ Tho. 

 Sau khi được trình báo sự việc, Đại Tá Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo đã ra lệnh 
đưa y thị đến Văn Phòng Tỉnh Trưởng. Tại đây, một cuộc đối thoại đã xảy ra giữa 
ĐT Đảo Tỉnh Trưởng và Bí Thư Thành Ủy Mỹ Tho, Lê Thị Hường, tự Bà Hai, 20 



tuổi đảng, có sự hiện diện của Thiếu Tá Đỗ Kiến Mười, CHT/CSQG Tỉnh Định 
Tường. Cuộc đối thoại diễn ra như sau: 

 - ĐT Lê Minh Đảo: Chào bà Bí Thư Thành Ủy Mỹ Tho. 

 - Lê Thị Hường phản đối: Thưa ông, tôi là một lương dân trong tỉnh, tính 
tình thật thà, chất phác, luôn giúp người lâm nạn, kiến thức thấp kém. Tôi không 
tham gia hoạt động cho bất cứ tổ chức, đoàn thể nào, nhứt là những lãnh vực chính 
trị. Tôi khẳng định trong trường hợp này có sự nhầm lẫn về người, người giống 
người. Xin ông sáng suốt cứu xét lại. 

 -ĐT LMĐ: Các viên chức Cảnh Sát hành sự trước khi bắt giữ bà đã có đủ tài 
liệu bằng chứng bà là Bí Thư Thành Ủy Mỹ Tho. Đảm trách chức vụ quan trọng 
ấy, hơn ai hết chắc bà đã hiểu, giờ phút này phương thức khôn ngoan nhứt để tự 
cứu mình, cứu đồng đội là thành khẩn khai báo những sự việc mình đã làm, đã 
biết. Tôi mong bà sáng suốt. 

 - LTH: Tôi đã thành khẩn khai vô tội. Tôi là dân lành không hoạt động cho 
VC dưới bất cứ hình thức nào, xin ông thương minh xét. 

 - ĐT LMĐ: Tôi có đầy đủ bằng chứng, tài liệu chứng minh tội trạng của bà, 
trong tình trạng này ngoan cố không có lợi gì, bà nên tự giác khai báo. 

 - LTH: Như vậy, Ông cứ ra lệnh cho viên chức phụ trách điều tra ghi vào 
biên bản buộc tôi phạm bất cứ tội gì tôi cũng vui lòng nhìn nhận và ký tên. 

 - ĐT LMĐ: Đề nghị của bà hoàn toàn trái ngược với chủ trương đường lối 
của Chính Phủ VNCH. Chúng tôi có lý tưởng cao đẹp, tôn trọng công lý, tôn trọng 
tự do dân chủ, không độc tài, ép bức người dân oan. Hình Luật VNCH cũng minh 
thị qui định trường hợp nghi vấn, Tòa phải xử có lợi cho bị can, nghĩa là bị can 
phải được tha bổng. Tôi vui mừng khi nghe bà khẳng định không hoạt động cho 
cộng sản. Bà thật xứng đáng là một công dân ưu tú của Chính Phủ VNCH. Phe 
Quốc Gia chúng ta, trong đó có bà, đang trên đà tiến triển thành công vì có chủ 
trương cao quí tuyệt vời với người lãnh đạo tài đức. Phe Cộng Sản chủ trương độc 
tài đảng trị lãnh đạo bởi Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng… những người 
không đạo đức, mị dân, tàn ác, hiểm độc. Họ đã gây thương đau chết chóc trong: 
(1) Vụ cải cách ruộng đất làm hàng chục ngàn người bị đấu tố, chôn sống vô cùng 
dã man;  (2) Vụ Nhân Văn Giai Phẩm khiến hàng trăm văn thi sĩ tài ba bị bẻ gảy 



ngòi bút, giam cầm, đầy ải, vô số nguồn cảm hứng, tư tưởng phóng khoáng tự do 
bị bóp chết; (3) Vụ Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân đã có hàng ngàn người bị thảm 
sát ghê gớm và hãi hùng nhất là bị giết tập thể, chôn tập thể , có cả người còn sống. 

 Đến đây, Bà Lê Thị Hường không còn kiên nhẫn, im lặng ngồi nghe ĐT 
Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo tiếp tục khinh miệt lên án lãnh tụ của Bà nên đã đưa tay 
lên: 

 - LTH: Tôi xin khai lại, tôi không bao giờ ở trong hàng ngũ của các ông. Tôi 
là Bí Thư Thành Ủy Mỹ Tho kiêm Tỉnh Ủy Viên Tỉnh Ủy Mỹ Tho. 

 - ĐT LMĐ: Tốt lắm! Cảnh Sát đem đương sự về Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát làm 
việc ngay với Bà Bí Thư Thành Ủy Mỹ Tho. 

 Đại Tá Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo đã thành công khi chọc tức cán bộ cao 
cấp VC vì thành phần này thường trung thành, thần tượng hóa lãnh tụ của họ nên 
khi lãnh đạo của họ bị hạ nhục thì họ bị bực tức và tỏ thái độ phản ứng. Và cũng 
chính vì vậy, bà Lê Thị Hường đã bị trúng kế của ĐT LMĐ trong cơn nóng giận, 
mất bình tĩnh. 

 Tại BCH/CSQG Tỉnh Định Tường, Lê Thị Hường khai chồng là Khu Ủy 
Viên bị chết trận, có 2 con đang du học tại Liên Xô. Trong khi khai báo với thẩm 
vấn viên, Lê Thị Hường đã cung khai rất dè dặt trong việc cung cấp danh tánh, 
nhân dạng, vùng hoạt động của các cán bộ VC thuộc Tỉnh Ủy, Thành Ủy. Nhưng 
vì các thành phần này đều là cán bộ bất hợp pháp của VC nên chỉ giúp cho CSĐB 
cập nhật hóa hồ sơ trận liệt cùng sổ đen mà thôi. Tuy nhiên, cũng nhờ tin tức do y 
thị cung cấp, CSĐB đã bắt được tên Nguyễn Thành Văn, tự Bảy Văn, Trưởng Ban 
Tuyên Văn Giáo của Thành Ủy Mỹ Tho. Khai thác Bảy Văn, CSĐB đã bắt 9 cán 
bộ hợp pháp do Bảy Văn xây dựng đều là học sinh Trung Học, có nhiệm vụ tuyên 
truyền chống chính quyền Mỹ Tho và báo cáo cho Bảy Văn tình hình quân đội, 
cảnh sát, dân chúng, công chức ở Mỹ Tho. 

 PHAN TRUNG CHÁNH 
 
(viết lại theo lời kể của CH Đỗ Kiến Mười, Cựu CHT/BCH/CSQG Tình Định Tường) 
 


