
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K1 Đinh Văn Tuyên 

Ngày tôi còn làm việc tại Ninh Hòa (CHT/CSQG Ninh Hòa, 1973-1975) khi đó Tướng 
Trần Văn Hai làm Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Lam Sơn kiêm Chỉ huy trưởng 
Huấn khu Dục Mỹ, Ninh Hòa… 

Theo một bài báo trên tờ The Washington Times, James Parker kể về nguồn tin Tướng 
Trần Văn Hai đã tiên đoán trước về ngày kết thúc 30 tháng 4-1975 khi Cộng Sản Bắc 
Việt vào SAIGON và thảm cảnh di tản trên tầu Mỹ từ Cảng Đà Nẵng (Thuyền Trưởng Ed 
Flink trên tàu Tiên Phong). 

James Parker là nhân viên tình báo CIA phục vụ tại vùng 4 Chiến thuật và là nhân viên 
CIA cuối cùng di tản khỏi Việt Nam vào ngày 1 tháng 5 năm 1975, hai ngày sau khi Hoa 
Kỳ bỏ Toà Đại sứ ở Sài Gòn. 

Bài đăng trên Báo The Washington Times (By Richard S. Ehrlich – Special to the 
Washington Times – Sunday, April 30, 2017) viết như sau: 

– Nhân viên CIA di tản cuối cùng đã cay đắng nhớ lại: Tòa Đại sứ Hoa Kỳ hèn nhát, phản 
bội để Sài Gòn rơi vào tay Bắc Việt Nam (Last CIA evacuee bitterly recalls U.S. Embassy 
cowardice, betrayals as Saigon fell to North Vietnam). 

Tướng Trần Văn Hai là vị tướng duy nhất đã tiên đoán trúng ngày CSBV có mặt tại 
Saigon: 30/ 4/1975, một tuần lễ trước khi cuộc Chiến tranh Vietnam chấm dứt. Ông đã 
tiên đoán trứơc với James Parker nhân viên tình báo CIA về ngày kết thúc 30 tháng 4-
1975 khi Cộng Sản Bắc Việt vào SAIGON. Nhưng Tom Polgar ngừơi đứng đầu CIA 
Saigon và Frank Snepp chuyên viên phân tích CIA không tin vào tin của Parker. Họ nói 



Bắc Việt Nam sẽ để cho SAIGON và đồng bằng miền Nam dưới sự bảo trợ của Mỹ sau 
một cuộc ngưng bắn. 

Sau đó James Parker được giải thưởng cao quý nhất của tình báo Mỹ năm 75. 

“One week before the war’s end, Mr. Parker’s best South Vietnamese source, Gen. Tran 
Van Hai, predicted the April 30 deadline of North Vietnam’s victory. But the CIA station 
chief in Saigon, Tom Polgar, and CIA head analyst Frank Snepp refused to believe Mr. 
Parker. 

They insisted that North Vietnam would allow Saigon and the southern Delta to remain 
under U.S. protection after a cease-fire, he said. 

On May 1, 1975, Gen. Hai was found dead. 

“General Hai lay face down at his desk. Alone during the night, without saying good-bye 
to anyone, he had committed suicide. A half-empty glass of brandy, laced with poison, 
was near an outstretched hand,” Mr. Parker wrote. 

“That report Hai gave me [predicting] the day Saigon would fall to the NVA” probably 
helped Mr. Parker win a top citation from his Langley bosses, the agent bitterly recalled 
in the interview. -Last CIA evacuee bitterly recalls U.S. Embassy cowardice, betrayals as 
Saigon fell to North Vietnam 
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– Một tuần trước khi chiến tranh kết thúc, nguồn tin Nam Việt Nam tốt nhất của ông 
Parker, Tướng Trần Văn Hải, đã dự đoán thời hạn 30 tháng 4 là chiến thắng của Bắc 
Việt Nam. Nhưng giám đốc CIA tại Sài Gòn, Tom Polgar, và nhà phân tích trưởng của 
CIA Frank Snepp từ chối nguồn tin của Parker. Họ nhấn mạnh rằng Bắc Việt Nam sẽ để 
cho Sài Gòn và đồng bằng Nam Việt Nam tồn tại dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ sau một 
cuộc ngưng bắn. 

Vào ngày 1 tháng 5 năm 1975, Tướng Hai được tìm thấy đã chết. 

Tướng Hai nằm úp mặt xuống bàn làm việc. Một mình trong đêm, không nói lời từ biệt 
với ai, ông đã tự sát. Một cái ly đã vơi một nửa, tẩm thuốc độc, nằm gần một bàn tay 
dang ra”, ông Parker viết. 

Báo cáo mà Tướng Hai đưa cho Parker [dự đoán] ngày Sài Gòn rơi vào Bắc Việt Nam 
có lẽ đã giúp ông Parker giành được một tuyên dương công trạng hàng đầu từ những 
ông chủ ở Langley của mình, người điệp viên cay đắng nhớ lại trong cuộc phỏng vấn. 

Tướng Trần Văn Hai là vị tướng duy nhất đã tiên đoán trúng ngày CSBV có mặt tại 
Saigon: 30/ 4/1975. 

- Mời xem đầy đủ bản tin tại: 

https://drive.google.com/file/d/1YskADr_ErcAzN86Zgf6dQBaV8ZqhcriR/view?usp=shari
ng 

Lược dịch: 

“Đầu tháng 6-1968, Đại Tá Trần văn Hai được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc 
Tổng nha Cảnh sát Quốc gia thay thế Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan được cử giữ chức 
vụ Thanh tra tại Bộ Quốc phòng. 

Đầu tháng 7-1972 ông được chỉ định giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện 
Lam Sơn kiêm Chỉ huy trưởng Huấn khu Dục Mỹ thay thế Chuẩn tướng Võ Văn Cảnh 
chuyển đi làm Chỉ huy trưởng trường Hạ sĩ quan Đồng Đế, Nha Trang. 

Cuối tháng 10 năm 1974, ông được lệnh bàn giao Quân trường Lam Sơn và Huấn khu 
Dục Mỹ lại cho Đại tá Nguyễn Hữu Toán. Sau đó, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh 
Sư đoàn 7 Bộ binh thay thế Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam được bổ nhiệm chức vụ Tư 
lệnh Quân đoàn IV và Quân khu 4 thay Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi. 

Trước sự kiện ngày 30 tháng 4 khoảng hơn một tuần, đích thân Tổng thống Thiệu cho 
máy bay riêng xuống đón ông di tản nhưng ông từ chối. 

Chiều ngày 30 tháng 4, sau khi cho binh sĩ rời đơn vị theo lệnh của Tổng thống Dương 
Văn Minh, nửa đêm về sáng ngày 1 tháng 5 ông đã dùng thuốc Optalidon uống nguyên 
ống 20 viên tự vẫn trong phòng làm việc tại căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho. Thi thể ông được 



mẹ và em trai đem về mai táng tại Nghĩa trang Chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn vào ngày 2 
tháng 5 năm 1975. 
Ông được đánh giá là một tướng thanh liêm, chăm lo tốt đời sống đối với binh sĩ thuộc 
quyền.” 

 

Đại tá Trần Văn Hai đang điều binh từ một góc phố trong Chợ Lớn trong trận Mậu Thân 1968. 

 
Giám Đốc CIA William Colby và Đại Tá Trần Văn Hai nghe thuyết trình tại Học Viện CSQG 
Thủ Đức (1969) 
 
 


